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Het boek gaat over spiritualiteit, zingeving en hiv/aids. Want net als bij rouw kan
spiritualiteit op zeer verschillende manieren een rol spelen bij leven met hiv/aids. Dat
tonen 24 geinterviewde personen met verschillende leeftijd, afkomst, levensstijlen, en
religies die met hun bijdrage inzicht geven in hoe het is om met hiv te leven. Met
mooie foto’s en bijdragen die respect afdwingen

Reactie: Martijn Verbrugge (2001): ...... Toch had, naar mijn mening, dieper
ingegaan kunnen worden op de invloed van hiv op de beleving van spiritualiteit. Dat
is namelijk wat de titel (... posithiv) suggereert. Voor een aantal personen is de
invloed van hun confrontatie met hiv zelfs ver te zoeken. Bijvoorbeeld, het feit dat
iemand met meerdere religies opgroeide is niet iets wat beinvloed werd door een
virus. Alhoewel het feit dat het boek ook verhalen bevat van mensen die zelf niet hiv-
positief zijn de volledigheid ten goede komt, doet de titel anders vermoeden.
Persoonlijk vind ik het interessant om te weten wat hiv voor effect heeft op iemands
spiritualiteit. Daarvoor zou je moeten weten hoe iemand spiritualiteit beleefde voor
een hiv-diagnose, op het moment van diagnose en hoe diens spirituele vormen en
rituelen eventueel zijn veranderd.

Wat me stoort, is de bijna voorschrijvende tekst in de inleiding; het is geen
samenvatting van de opgetekende ervaringen, maar bevat zelfs een "checklist" om "je
eigen weg in het spirituele veld zo goed mogelijk te vinden". Volgens mij was die
checklist meer op zijn plaats geweest achter in het boek, als een soort conclusie uit de
verhalen. Er is nu een scheiding tussen de inleiding en de interviews en de inleiding
kan gelezen worden als een 'recept' voor zingeving van het leven met hiv, dat volgens
mij niet bestaat...’



